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VOORWOORD 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Fijn dat je  zelf of anderen uit je klas wilt laten weten hoe belangrijk eerlijke handel (fair trade op 

zijn Engels) is, en waarom de Wereldwinkel daarbij kan helpen.  

 

Wat kun je met deze tas doen?  

In deze tas vind je informatie die je kunt gebruiken voor een spreekbeurt 

of werkstuk. 

• Je kunt in je spreekbeurt een of meer artikelen uit de tas 

bespreken.  

Je kunt vertellen over het artikel terwijl je het laat rondgaan in de 

klas, zodat iedereen het goed kan bekijken.  

• Voor een verslag kun je de tekst  en de plaatjes gebruiken.  

• Op internet kun je nog meer informatie vinden.  

Kijk eens op:   

https://www.fairtradenederland.nl/fairtradeverhalen/  

of bekijk het YouTube filmpje over fair trade op 

https://www.fairtradenederland.nl/wat-is-fairtrade/ 

• Je hoeft niet alles te lezen of op te zoeken.  

Dus kies wat jij het belangrijkste vindt. 

 

De tas bij ons lenen kost niets.  

We vragen je alleen wel zuinig te zijn op de artikelen.  

Dan kunnen we deze tas met inhoud ook weer aan andere kinderen uitlenen.  

In de tas zit een lijst  met artikelen, die in de tas zitten.  

Controleer of de tas compleet is, voordat je hem terugbrengt naar de winkel. 

Veel succes! 

 

 

  

https://www.fairtradenederland.nl/fairtradeverhalen/
https://www.fairtradenederland.nl/wat-is-fairtrade/
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EERLIJKE HANDEL = FAIR TRADE 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Je weet natuurlijk wat handel is.  
Je ziet wel eens een kraampje bij een huis waar ze groente verkopen.  
De kraamhouder maakt of verbouwt iets en verkoopt dat aan voorbijgangers.  
Maar handel gaat niet altijd rechtstreeks van verkoper naar koper.  
Vaak is er een (tussen)handelaar.  
Die koopt de spullen van de boer of maker (of producent) en verkoopt die producten aan 
iemand, die het doorverkoopt aan winkels.  
Hij zit dus ertussen en zorgt dat de producten bij de klanten komen.  
 
Hieronder zie je de handelsketen. 
 

 
 
En wat is Eerlijke handel, of wel fairtrade?  
Eerlijke handel is het als de boer (of maker) genoeg geld krijgt voor zijn product, zodat zijn familie 
er van kan leven.  
En dat de grond ook gezond  is en blijft.  
Fair trade gaat dus om een ‘leefbaar loon’ en ‘duurzaamheid’.  
 

Klokhuis ging op bezoek in Sri Lanka om te zien hoe het zit. 
https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3337/Eerlijke-handel 
 
Bekijk het YouTube filmpje over fair trade op 
https://www.fairtradenederland.nl/wat-is-fairtrade/ 
 

 
 
 
Lees verder voor meer informatie over eerlijke handel: 
 
Een leefbaar loon zorgt voor het verbeteren van de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en 
werknemers op koffie-, bananen-  en andere plantages wereldwijd.  
En ook van mensen die spullen maken van vilt, blik, kleding enz.  
Duurzaam betekent dat de aarde niet wordt uitgeput of vergiftigd, of bomen moeten worden 
gekapt.  

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3337/Eerlijke-handel
https://www.fairtradenederland.nl/wat-is-fairtrade/
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En dat je gebruikte materialen bewerkt (recycling) in plaats van steeds nieuw materiaal te 
gebruiken.  
Het gaat er om het milieu te beschermen. Dat betekent namelijk dat je niet alleen nu maar ook in 
de toekomst nog koffie en bananen en cacao kunt laten groeien. 
Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Het kost namelijk geld om voldoende loon aan iedereen te 
betalen of de koffieboer voldoende te betalen. Ook is het soms duurder om de schade aan het 
milieu te beperken. Daarom zijn die producten (een beetje) duurder.  
 
Fairtrade is ook de naam van een organisatie die de handel in de wereld eerlijk wil maken en wil 
dat de producten duurzaam worden verbouwd of gemaakt.  
De Fairtrade organisatie wil daarom bijvoorbeeld ook dat de producten niet zo veel belasting 
hoeven te betalen.  
 
Teams van de fairtrade organisatie ondersteunen boeren en werknemers met kennis over 
landbouw, bestuur en gebruik van materialen. Ook helpen ze het werk veiliger te maken, zodat er 
geen ongelukken gebeuren of mensen slechte stoffen inademen. Ook doen ze veel tegen 
klimaatverandering en kinderarbeid. Ze helpen ook om coöperaties op te richten. In coöperaties 
werken mensen samen, leren van elkaar en staan samen sterker. Of aan een auto zodat ze zelf 
de producten kunnen ophalen bij de makers en boeren; dat scheelt weer een tussenhandelaar. 
Tussenhandelaars willen immers ook verdienen aan de producten. 
 
De Fairtrade organisatie heeft ervoor gezorgd dat de producten uit Zuid- en Midden Amerika, Azië 
en Afrika in Europa verkocht konden worden, eerst in kerken en op markten. Vanaf 1986  in 
Wereldwinkels. Nu kun je in alle supermarkten ook Fairtrade producten kopen.  
 
Waar herken je Fairtrade producten aan? 
Let op dit merk:  
Heb je het weleens in de supermarkt zien staan?  
Op welke producten staat het? 
 
 
Fairtrade producten hebben een keurmerk.  
Dat is een logo dat laat zien dat een product aan bepaalde regels voldoet.  
Er zijn verschillende fairtrade keurmerken.  
Maar je hebt ook keurmerken voor vlees van dieren, het ‘beter leven’ keurmerk. 
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Om het Fairtrade-keurmerk te mogen dragen moet je aan regels voldoen: 
• De makers en boeren krijgen een vaste, minimumprijs.  

Die prijs hangt niet alleen af van de prijs op de wereldmarkt.  
Ze kunnen er in ieder geval de kosten van de productie (zaaien, wieden, oogsten etc.) 
meebetalen. 

• De makers en boeren ontvangen ook een extra ontwikkelingsgeld (een premie), om 
projecten op te zetten in hun gemeenschap.  
Bijvoorbeeld voor onderwijs, gezondheid, wegenaanleg, aankoop van machines. 

• De contracten met de koper of de invoerder (importeur) worden zo veel mogelijk 
afgesloten voor een lange periode. 

• De arbeiders werken in goede, veilige arbeidsomstandigheden.  
Dus zonder kinder- en dwangarbeid en geen 'hongerlonen'. 

• Er wordt zorgvuldig omgegaan met het milieu. 
 

                 

 

Om te onderzoeken:  

Herken je de logo’s?  
Weet je wat ze betekenen? 
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GESCHIEDENIS VAN DE WERELDWINKELS 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Waarom zijn er Wereldwinkels? 

De Wereldwinkel verkoopt producten uit Afrika, Azië en Midden-en Zuid Amerika.  
De mensen die ze maken, verdienen genoeg geld om voor hun gezin te kunnen zorgen.  
Ze kunnen een huis, voedsel, onderwijs en medische zorg betalen. 
Ze krijgen een eerlijk loon voor hun werk. De producten zijn ook duurzaam gemaakt.  
De producten zijn FAIRTRADE.  

Achter elk product dat de Wereldwinkel verkoopt, werken mensen met een verhaal.  
Het is belangrijk iets over de achtergronden van die mensen te weten.  
Hoe leven en werken deze mensen?   

Deze verhalen doorvertellen is de opdracht van de Wereldwinkels.  

 

Er is ook een school met een wereldwinkel. Het jeugdjournaal ging er op bezoek: 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/113668-school-wint-prijs-met-wereldwinkel 

 

Eerst even dit: 

 

 Arme en rijke landen 
Vroeger , vanaf het jaar 1500, gingen rijke handelaren uit het westen van de wereld 
(waaronder Nederland) naar Suriname, Indonesië en India om daar suiker, koffie en 
specerijen te halen.  
Die werden in ons eigen land en andere rijke landen verkocht.  
Ze werden meestal door tot slaaf gemaakten uit Afrika en inwoners van die landen 
geplukt en verpakt.  
Die mensen kregen niets of slecht betaald en werden ook slecht behandeld.  
Ze moesten heel lang werken, en als ze ziek werden kregen ze geen loon.  
 
Het gevolg was dat kinderen niet naar school konden, en vaak moesten meehelpen 
om genoeg te kunnen verdienen om van te leven.  
De kinderen konden niet naar school om een betere toekomst op te bouwen. 
De blanke handelaren uit het westen werden rijk van de verkoop van de producten,    
en de  bewoners van de ‘ontwikkelingslanden’ en bleven arm.  
Ze hadden geen eigen regering; de westerlingen waren de baas.  
 
De landen konden dus niet hun producten zelf verkopen en er zelf aan verdienen.  
Ze waren een ‘kolonie’, onderdeel van een ander land.  
 
Pas in 1863 werd in Nederland de slavernij wettelijk afgeschaft; daarna ging de slechte 
behandeling nog enige tijd door. 
 
 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/113668-school-wint-prijs-met-wereldwinkel
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Waar komen de spullen uit de Wereldwinkel vandaan? 

Als we iets kopen staan we er bijna nooit bij stil waar de spullen vandaan komen.  
En hoe ze eigenlijk gemaakt worden. En door wie.  

De meeste producten die de Wereldwinkel  verkoopt, komen uit  landen uit Azië, Afrika en Zuid 
en Midden-Amerika.   
Dat zijn landen waar niet genoeg werk in fabrieken en kantoren is.  
Veel mensen hebben ook maar weinig onderwijs gehad. Veel mensen zijn werkloos en moeten 
zelf werk maken om wat te verdienen.  
Die landen krijgen (soms) steun van rijkere landen.  
Noodhulp als er niet genoeg voedsel is voor iedereen, of noodhulp om gezondheidszorg en 
onderwijs te verbeteren. Ook wordt er hulp gegeven voor langere tijd.  
 
We noemen dat ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking.  
Vroeger spraken we over ‘ontwikkelingslanden’ of  over ‘de derde wereld’.  
Nu zeggen we wel ‘het globale Zuiden’, omdat de meeste landen rond de evenaar liggen. 
Voorbeelden zijn: Mali, Ghana, Madagaskar, Mexico, India.                                                                                                                                                           

 

 

Lees verder voor meer informatie over de geschiedenis van de Wereldwinkel: 

Begin van de Wereldwinkels in Nederland. 

Na de 2e Wereldoorlog werden de meeste koloniën onafhankelijk.  
In 1968 vroegen ze, tijdens een Wereldhandelscongres, vrije toegang tot de Europese markt voor 
hun producten.  
Ze wilden zelf hun spullen gaan verkopen en verdienen aan de koffie, thee en suiker.  
Maar helaas  …… dit verzoek werd afgewezen.  

Gelukkig kwam de journalist Dirk Scherpenzeel  in actie.  
Hij deed een oproep via de media  om wereldwinkels te beginnen in Nederland.  
Een Wereldwinkel moest  de mensen in de ‘ontwikkelingslanden’ een kans te geven hun 
producten te verkopen in Nederland.  

In 1969 opende de eerste wereldwinkel in Breukelen.  
Het doel was de wereldhandel te veranderen.  
Hoe? Door de verkoop van artikelen uit de ‘ontwikkelingslanden’ te vergroten en eerlijk loon te 
betalen . De wereldwinkels gaven voorlichting aan het publiek over de oneerlijke wereldhandel. 
In kerken, op markten en in wereldwinkels werd koffie verkocht voor een eerlijke prijs.  
Ook werden er politieke acties gevoerd. 
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Wat verkopen Wereldwinkels nu? (zie ook blz. 13 en verder) 

In supermarkten kun je ook fairtrade producten met een keurmerk kopen.  
Dan gaat het vooral om voedsel (bananen, koffie, vruchten, 
chocola, kokosmelk etc.).  
Dat verkopen we ook in de Wereldwinkel.  

Je kunt ook beeldjes van hout, metaal of steen, schalenkopen.  
En sieraden, serviesgoed en glaswerk, speelgoed, kunstvoor-
werpen, tassen, sjaals, vazen en schalen, te veel om op te noemen. 
Spullen die mensen zelf gemaakt hebben.  
Echt handwerk.   (lees verder op blz. 13). 

 

Voorbeeld van wat winkels verkopen vind je op YouTube, zoals :  
https://youtube.com/watch?v=QEkbwCJ_lkg&feature=shared  
(winkel in Hoofddorp)  

Een filmpje over de winkel in Meppel:  
 https://youtube.com/watch?v=p4ixX-3_FAc&feature=shared  

De Wereldwinkels zijn allemaal zelfstandige winkels. In bijna iedere stad of dorp is een winkel. 
Ook in Assen.  
In de winkel werken vrijwilligers, ze krijgen niet betaald. Zo kan de verkoopprijs van laag blijven. 
De vrijwilligers vinden het gezellig om in de winkel te werken. Ze willen graag meehelpen om de 
wereld beter te maken.  
(lees ook het volgende hoofdstuk) 

 

Is dat nog steeds nodig? 

Ja, het is nog steeds nodig producenten te ondersteunen. Ze hebben nog steeds slecht toegang 
tot de wereldhandel. Ze leren producten te maken die men in rijke landen wil kopen.  
Het doel is om minder afhankelijk te worden en zelf hun eigen zaken te gaan regelen.  
Eerlijke handel kost tijd en energie.  

Oneerlijke handel is er genoeg: goedkope massaproductie uit fabrieken, waar mensen te weinig 
loon krijgen voor hun werk.  
Plantages waar veel gif wordt gespoten; dat is slecht voor de werkers en voor de grond.  
Maar de Wereldwinkel wil dat mensen kunnen leven van het werk van hun land en handen, en 
dat ze gezond blijven.  
En dat zorgt ervoor dat de Wereldwinkel iets duurder is. Maar het geeft je wel een goed gevoel.   

https://youtube.com/watch?v=QEkbwCJ_lkg&feature=shared
https://youtube.com/watch?v=p4ixX-3_FAc&feature=shared
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Wereldwinkels controleren of er een eerlijk loon wordt betaald.  
De producenten (de makers) moeten werken volgens bepaalde regels.  
Dat geldt ook voor de importeurs, die de spullen naar Nederland vervoeren.  
De Wereldwinkels dragen hun steentje bij door de producten te verkopen.   
Zo kun je samenwerken aan een eerlijke handel. (lees meer op blz. 5 en 6) 

Douanebelasting, transportkosten en allerlei regels in de landen in het rijke Westen maken de 
producten uit het zo genoemde “Globale Zuiden” extra duur.  
Wij vinden dat koffieboeren, glasblazers en pottenbakkers uit het globale zuiden recht hebben 
op een woning, eten, scholing en medische zorg, maar zij verdienen met hun werk te weinig voor 
een fatsoenlijk bestaan.  
Door de verkoop van hun producten via de Wereldwinkels krijgen ze de kans op een beter leven. 

 

Lees en zie meer op https://wereldwinkels.nl/  
of https://www.wereldwinkelsnederland.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wereldwinkels.nl/
https://www.wereldwinkelsnederland.nl/


11 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

DE WERELDWINKEL IN ASSEN 
_________________________________________________________________________________________ 

Rond 1968 begint een aantal mensen op de markt koffie, thee en rietsuiker verkopen. 
Ook is er een een kar waar men de stad mee doorgaat om producten te verkopen.  
In 1972 wordt een winkel geopend in de Nijlandstraat. 
In die tijd worden veel acties gevoerd.  
De wereldwinkel wil betere betaling van arbeiders op de plantages in Suriname.  
Ook voeren ze nog een andere  actie, tegen Portugal. Portugal verkoopt de koffie uit hun kolonie 
Angola om er wapens van te kopen (en dus niet om de arbeiders een goed loon te betalen).  
 
 
In 1976 verhuist de winkel naar de Rolderstraat.  
De Rolderstraat is nu geen echte winkelstraat meer.  
 

 
 
 
 
 
Daarom is de winkel vanaf april 2025 verhuisd 
naar de  Gedempte Singel 5 in Assen.  
De huur van een winkelpand is hoog, dus 
moeten we nog veel meer gaan verkopen.  
 
We willen ook graag jonge mensen bereiken, 
daarom zijn we  blij dat jij een spreekbeurt / 
werkstuk wilt maken over de werelwinkel. 

 
 
 
Kijk maar eens op onze website, Facebookpagina of Instagram.  
www.wereldwinkelassen.nl  
                              

  

 

 

Nog wat weetjes. 

• De wereldwinkel is een stichting die fair trade produchten verkoopt.  
• De wereldwinkel heeft als doel bij te dragen aan een leefbaar loon voor de mensen die 

artikelen in de winkel hebben gemaakt.  Ook dragen zij bij aan duurzaamheid in 
handelsrelaties en respect voor mens & milieu 

• Als de Wereldwinkel winst maakt, dan moet de winst uitgegeven worden aan zijn doel, 
namelijk het bevorderen van eerlijke handel. 

• De wereldwinkel heeft een bestuur en winkelmedewerkers, allemaal vrijwilligers. 
Samen zorgen ze voor de inkoop, de verkoop, de etalage, enz. 

http://www.wereldwinkelassen.nl/
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• Veel wereldwinkels in Nederland  zijn aangesloten bij een landelijke vereniging.  

Dat is belangrijk voor overleg, en om ervaringen te delen.  
De  wereldwinkel in Assen is  aangesloten bij Wereldwinkels Nederland.  

• De controle van  de producenten en importeurs gebeurt door de landelijke vereniging. 
Nederland telt ruim 200 Wereldwinkels, waar in totaal bijna 10.000 vrijwilligers werken.             
 

• Alles wat in Wereldwinkels te koop is komt rechtstreeks uit het globale zuiden.  
Zoals Peru, Kenia, Sri Lanka, India, Indonesië en Zimbabwe.  
Wij gaan het daar niet allemaal zelf halen, het wordt voor ons ingekocht door 
Nederlandse importeurs die samen een verkoopruimte hebben in een grote loods in 
Culemborg.  De inkoopgroep van de winkel gaat daar regelmatig nieuwe spullen inkopen 
om in onze eigen Wereldwinkel te verkopen. 
 

• Fair trade staat niet alleen.  
Het maakt deel uit van een wereldwijde beweging om duurzaam 
met de planeet en de mensen op de planeet om te gaan.   
In 2015 hebben de Verenigde Naties 17  doelen op het gebied van 
duurzaamheid opgesteld.  
Alle landen van de wereld hebben gezegd dat ze die doelen willen 
halen. Die doelen moeten in 2030 bereikt zijn.  
Dit zijn de Sustainable Development Goals (SDG).  
 
De Wereldwinkels richten zich met name op: 

doel 1:   geen armoede 
doel 8:   eerlijk werk en economische groei en  
doel 12:  verantwoorde consumptie en productie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer informatie over de duurzaamheidsdoelen vind je onder andere op: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUh2ozoWGNU 

Of op de site van SDGNederland: https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUh2ozoWGNU
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
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WAT IS ER TE KOOP IN DE WERELDWINKEL 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Voeding 
 

Koffie, thee, cacao, hagelslag, honing, rijst, noedels, kokosmelk, ananas, currypasta, sauzen. 
chocolade van Tony Chocolonely  
 
Ongeveer 50 jaar geleden begon de verkoop in de Wereldwinkel Assen met voedingsproducten. 
Het doel was dat deze producten ook in de supermarkten verkocht zouden worden.  
Dat is gelukt! 
De producten in de supermarkt zijn vaak goedkoper dan in de wereldwinkel omdat er groot 
ingekocht wordt. Wat de makers en boeren er voor krijgen blijft hetzelfde bedrag.  
 
Chocolade wordt gemaakt van cacao uit verschillende landen zoals Ghana, Ivoorkust, of de 
Dominicaanse republiek.  
Overal krijgen de cacaoboeren slecht betaald voor hun cacaobonen.  
Bij de Wereldwinkel kun je chocolade kopen waar een goede prijs aan de boeren voor betaald is. 
Een voorbeeld is de chocola van Tony Chocolonely. 
 
Tony Chocolonely is chocolade die erg populair is.  
In 2003 ontdekte men dat er nog steeds veel kinderarbeid op de plantages en in de chocolade 
industrie plaats vond. Teun van der Keuken die het programma Keuringsdienst van Waarde 
presenteert heeft dit merk ontwikkeld om de kinderarbeid te voorkomen en/of te verminderen.  
 
Hierbij een QR code die je kunt scannen om een filmpje te zien over hoe chocolade gemaakt 
wordt  
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Gerecycled blik 
 
In de wereldwinkel vind je veel spullen die zijn gemaakt van weggegooid materiaal, zoals 
portemonnees en tassen van oude autobanden.  
Ook zijn er schalen, borden en fotolijsten  van oud papier, beeldjes van oud ijzer en speelgoed 
van weggegooide blikjes .  
In Madagaskar in Zuid Oost Afrika verdienen veel mensen 
hun geld met het verzamelen van weggegooid blik.                       
Dat verkopen ze  aan kunstenaars die van dat blik de 
mooiste dingen maken.                                        
Ze maken er fietsjes, bootjes en autootjes van.  
Het bijzondere is dat elk voorwerp uniek is, geen enkel 
product is het zelfde.  
 
Hoe doen ze dat dan?  
Met een houten hamer wordt het blik platgeslagen.  
Alle losse onderdelen worden in het blik gekrast, en uitgeknipt. 
Hierbij zorgen ze ervoor dat dat de mooiste kleurtjes gebruikt worden. 
Daarna worden de onderdelen aan elkaar vast gelijmd of gesoldeerd.  
Er wordt niet alleen een mooi product gemaakt, maar er is ook minder afval door hergebruik van 
materialen.  
De voorwerpen worden verkocht aan toeristen of geëxporteerd naar bedrijven zoals bijvoorbeeld 
de Evenaar die ervoor zorgt dat de voorwerpen verkocht kunnen worden in de Wereldwinkels. 
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Houten speelgoed 
 
Bijna al het speelgoed in de wereldwinkel komt uit Sri Lanka. 
Importeur El Puente brengt het speelgoed naar Nederland en verkoopt het aan Wereldwinkels.  
El Puente betekent “de  brug” in het Spaans. 
 
De grondstof voor het speelgoed is het hout van de rubberboom. 
Dat is een snelgroeiende boomsoort waaruit rubber wordt getapt. 
Als de boom geen rubber meer geeft wordt hij gekapt voor het maken van speelgoed, 
Het speelgoed is kleurrijk, wordt milieubewust gemaakt en is oersterk.  
 
De makers krijgen een eerlijk loon, en een deel van het geld dat de importeur verdient wordt 
gebruikt voor scholing en werkgelegenheidsprojecten in Sri Lanka. 
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

Dromenvanger 
 
Iedereen droomt ‘s nachts.  
Als je wakker wordt weet je daar meestal niets  meer van.  
Maar als je eng droomt  kun je m9dden in de nacht wakker schrikken en je voelt je dan vaak rot. 
Maar er is een oplossing. 
 
Indianen in Noord Amerika en Abriginals in Australië hebben al heel lang een dromenvanger 
boven hun bed hangen.  
Het doel is goede dromen doorlaten, en slechte dromen tegenhouden. 
Er is een Indiaans verhaal over het ontstaan van de dromenvanger, lees maar. 
 

De dromenvanger is ontstaan door een een spin die 
een web maakte naast de slaapplaats van oude 
grootmoeder Nokomis.  
 
De spin werkte er dagenlang aan en Nokomis zorgde 
ervoor dat dat haar kleinzoon er niet bij kon komen. 
Als dank voor het redden van zijn leven en het web 
gaf de spin het web aan Nokomis om haar te 
beschermen tegen boze dromen.  
 
De goede dromen vallen door de dromenvanger heen 
en komen langs de kraaltjes en de veren in jouw 
gedachten.  
 

De slechte dromen raken verstrikt in de dunne draadjes van het web en smelten dan vanzelf weg 
bij het opkomen van de zon, of blijven voor altijd in de draadjes verstrikt zitten.  
Indianen  en Aboriginals geven een dromenvanger cadeau als er een baby geboren is.  
Op die manier -vinden zij-begint een baby prettiger aan zijn leven op aarde. 
 
De dromenvanger is meestal rond, soms een hartvorm.  
De cirkel is het symbool van het leven en middenin zitten draadjes die geweven zijn als een 
spinnenweb. Vaak hangen er kralen en veertjes aan.  
Oorspronkelijk werden de dromenvangers gemaakt van wilgentenen, maar nu meestal van 
ijzerdraad.  
De dromenvangers van de Wereldwinkels worden gemaakt in Indie en Indonesie. 
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

Zorgenpoppetjes en Bonequinhas 
 
Gelukspoppetjes, piekerpoppetjes, 
probleempoppetjes……hoe je ze ook noemen wilt, ze 
dienen allemaal hetzelfde doel: zorgen wegnemen en 
geluk brengen.  
Dat is tenminste het verhaal van de Indianen die hoog in 
de bergen van Guatemala wonen en van de bewoners 
van de Braziliaanse sloppenwijken.  
Hun poppetjes zien er heel verschillend uit, maar de boodschap is hetzelfde.  
Veel mensen kunnen niet goed slapen omdat ze over hun problemen piekeren, een zorgpoppetje 
kan hen helpen. 
 
Hoe het werkt  
Voor je gaat slapen vertel je je problemen aan een zorgpoppetje.  
Daarna leg je het onder je kussen en je kunt gerust gaan slapen. De kans is groot dat als je de 
volgende morgen wakker wordt, je problemen veel minder zijn of zelfs opgelost. Dat geloven de  
Indianen. 
 
Alle poppetjes werken goed, mits je ze op de goede manier gebruikt aldus de makers van de 
poppetjes. 
• Stop een poppetje in de portemonnee dan geef je weinig geld uit 
• Een zorgpoppetje in de auto geeft bescherming voor ongelukken 
• Een zorgpoppetje als ketting om je hals dan heb je een goede gezondheid  
 
Van de Bonequinhas bestaan verschillende varianten, jongens, meisjes, bruidspaartjes, 
zwangere vrouwtjes, noem maar op, want iedereen kan wel een beetje geluk gebruiken nietwaar. 
 
Bijgeloof 
Het klinkt allemaal eenvoudig , maar het is natuurlijk bijgeloof.  
Dat geldt voor heel veel symbolen en tradities uit het verleden.  
Maar als je er niemand kwaad mee doet is het toch leuk om te hebben of cadeau te geven.  
De Wereldwinkels ondersteunen met de verkoop van de poppetjes de arme mensen uit 
Guatemala en Brazilië zodat zij kunnen zorgen voor hun gezin. 
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

Olifantenpoeppapier 
 
Echt waar, van olifanten poep kun je papier maken! 
Mensen hebben ontdekt dat je van olifantenpoep heel 
mooi papier kunt maken, en dat gebeurt als volgt.  
Grote bergen olifantenpoep worden verzameld, je moet 
weten dat een olifant wel 16 keer per dag ontlasting heeft.  
De poep wordt acht uur lang gekookt met margosa blad.  
Dat blad heeft een desinfecterende werking en doodt 
alles wat je ziek kan maken.  
 
Dan wordt er afvalpapier toegevoegd en de pap die dan ontstaat wordt uitgesmeerd tot grote 
vellen, en in de zon gedroogd, ongeveer 6 tot 8 uur lang.  
Dan worden de vellen plat geperst tussen grote planken. 
De olifantenpoep wordt op deze manier opgeruimd, en afvalpapier wordt hergebruikt, zo vang  je 
twee vliegen in één klap. 
 
Van 20 kilo poep kun je 120 grote vellen papier maken of ruim 1000 vellen papier van A4, of 60 
vellen karton.  
Door het toevoegen van bepaalde zouten wordt het papier gekleurd. 
Een jonge olifant kauwt z’n voedsel beter dan een oude olifant en geeft fijnere mest dan een 
oude olifant.  
De verschillende structuren zijn te zien in de kwaliteit van het papier.  
Je kunt het ook zien en voelen in de voorbeelden die in de tas zitten.  
 
Op www.zozitdat.nl kun  je zien hoe het productieproces van het papier gaat. 
 
   
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zozitdat.nl/
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

Wierook 
 
Wierook bestaat al duizenden jaren en staat voor heilige of gewijde rook.  
De wierook uit de wereldwinkels komt uit India 
De wierook wordt met de hand gemaakt, het meest door vrouwen. 
 
Wierookstokjes zijn dunne geslepen bamboehoutjes met daaromheen een mengsel van 
houtskool en gemalen bast van een exotische boom die  als kleefstof dienst doet.                         
Voor de geur gaan er  parfum oliën en balsems bij.  
Na toevoeging van water vormt dit mengsel een soort deeg.  
 

 
 
Dit deeg wordt met de hand om de bamboestokjes gerold, waarna de stokjes in de schaduw 
gedroogd worden.  
Het hele productieproces tot en met het verpakken gebeurt met de hand. 
De wierook is van hoge kwaliteit, gemaakt op ambachtelijke traditionele manier, zonder gebruik 
van chemische stoffen. 
Je kunt verschillende geuren kopen, zoals bloemengeur, of houtachtige geuren. 
 
Om de wierook te gebruiken plaats je een stokje in een wierookhouder steekt het stokje met een 
lucifer aan en blaast het vlammetje uit.  
Er verspreidt zich dan een heerlijke geur door de kamer terwijl het stokje langzaam opbrandt.  
De as vang je op in de wierookhouder.  
Er zijn ook kegeltjes die je in een potje met zand kunt branden. 
 
De vrouwen in India die de wierookstokjes en 
kegeltjes maken hebben een betaalde baan,  
en er worden landbouwprojecten en onderwijs  
ondersteund met het geld dat ze verdienen. 
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

Viltproducten 

Er was eens… 
Het verhaal begint bij Inge Hoogesteger die in 2013 voor 
het eerst een bezoek bracht aan Nepal..  
Ze stapte een compleet andere wereld in. Ze vertelt:   
‘ik werd geraakt door de prachtige bevolking en de 
schoonheid van de natuur.  
Een bezoek aan een kinderhuis in Pokhara liet mij inzien 
dat je zelf geen kinderen hoeft te hebben om toch iets 
voor een kind te kunnen betekenen.  
Ook werd ik geraakt door de kracht van de Nepalese 
vrouwen.’ 

Want voor jezelf en je kinderen zorgen is niet makkelijk in een land waar armoede heerst en zorg 
en onderwijs niet vanzelfsprekend zijn.  
Ondanks de zware omstandigheden zijn de mensen in Nepal vriendelijk en gastvrij.  
Inge voelde zich meteen op haar gemak en wilde iets doen.  
Ze kocht een aantal sjaals om in Nederland te verkopen.  
Dat betekende inkomsten voor de vrouwen die de sjaals maken en de opbrengst zou ze doneren 
aan het kindertehuis.  
Eenmaal terug in Nederland waren die sjaals binnen een week verkocht.  
En toen men hoorde dat ze nog eens naar Nepal zou gaan, stroomden de bestellingen binnen.   

‘De maanden erna verliepen als een achtbaan!  
Ik maakte verschillende reizen naar Nepal en Thailand, ontmoette de juiste mensen.  
De spullen die ik kocht bleken heel populair in Nederland.’ Haar woonkamer vulde zich met 
spullen en haar hart liep vol van de voldoening die dat gaf.  
En toen nam Inge een sprong in het diepe; ze nam ontslag om zich helemaal te richten op haar 
kersverse bedrijf ‘Sjaal met Verhaal.' 

Er kwam een pand, er kwam een heel team van enthousiaste medewerkers en het bleef allang 
niet meer alleen bij sjaals; vloerkleden, onderzetters, sieraden, tassen en allerlei vilten 
decoraties werden ingekocht.  
Allemaal hebben ze iets belangrijks gemeen: ze zijn kleurrijk, uniek en handgemaakt.  
En met de verkoop creëert Sjaal met Verhaal werk voor inmiddels meer dan duizend vrouwen in 
Nepal en Thailand.   
Economisch zelfstandig kunnen zijn heeft een enorm positieve invloed op hun leven en dat van 
hun kinderen.  
Deze missie staat altijd voorop en dat maakt Sjaal met Verhaal  een onderneming die het maken 
van winst niet als doel heeft, maar als middel ziet voor het bijdragen aan een betere wereld. 

Nog steeds reist Inge met regelmaat naar Nepal om met eigen ogen te zien hoe alle producten 
gemaakt worden en hoe het gaat met de vrouwen.  
En er is altijd overleg met de ondernemers daar om steeds weer nieuwe producten te 
ontwikkelen die voldoen aan de behoefte van de Nederlandse markt.  
Zo is er steeds weer iets nieuws te vinden bij Sjaal met Verhaal. 

Op hun website staat een filmpje wat je kunt bekijken en/of gebruiken  www.sjaalmetverhaal.nl 

http://www.sjaalmetverhaal.nl/
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

                                                                           VEEL SUCCES! 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Veel succes! 
 
Je hebt nu een heleboel informatie gekregen over eerlijke handel en de Wereldwinkel. 
Van alle producten die hierboven beschreven staan zit een voorwerp in de tas.  
Deze kun jezelf bekijken, maar ook in de klas laten rond gaan.  
Wees er zuinig op.  
Als je klaar bent  met je spreekbeurt en/of werkstuk breng je de tas weer terug naar de 
wereldwinkel.  
Dan kunnen anderen er ook gebruik van maken.  
 
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar misschien is het leerzaam en leuk dat je  die 
informatie zelf nog opzoekt op internet of in de bibliotheek. 
Als je nog vragen heb mag je altijd langs komen in de winkel.  
We zullen je dan zo goed mogelijk proberen te helpen om de antwoorden te vinden. 
 
Assen,maart  2025.  
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Lesmateriaal voor een spreekbeurt of werkstuk over eerlijke handel   
 

INHOUD TAS 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

    PAKJE THEE                                             GERECYCLED BLIK  SCOOTER 
 

   HOUTEN SPEELGOED – potlood en poesje 
 

   DROMENVANGER                              OLIFANTENPOEPPAPIER 

   ZORGENPOPPETJE                      WIEROOK 

 

   VILTEN  VOGELTJE                  CHOCOLADE 


	Voeding
	Koffie, thee, cacao, hagelslag, honing, rijst, noedels, kokosmelk, ananas, currypasta, sauzen.
	chocolade van Tony Chocolonely
	Ongeveer 50 jaar geleden begon de verkoop in de Wereldwinkel Assen met voedingsproducten. Het doel was dat deze producten ook in de supermarkten verkocht zouden worden.  Dat is gelukt!
	De producten in de supermarkt zijn vaak goedkoper dan in de wereldwinkel omdat er groot ingekocht wordt. Wat de makers en boeren er voor krijgen blijft hetzelfde bedrag.
	Chocolade wordt gemaakt van cacao uit verschillende landen zoals Ghana, Ivoorkust, of de Dominicaanse republiek.  Overal krijgen de cacaoboeren slecht betaald voor hun cacaobonen.  Bij de Wereldwinkel kun je chocolade kopen waar een goede prijs aan de...
	Tony Chocolonely is chocolade die erg populair is.  In 2003 ontdekte men dat er nog steeds veel kinderarbeid op de plantages en in de chocolade industrie plaats vond. Teun van der Keuken die het programma Keuringsdienst van Waarde presenteert heeft di...
	Hierbij een QR code die je kunt scannen om een filmpje te zien over hoe chocolade gemaakt wordt
	Gerecycled blik
	In de wereldwinkel vind je veel spullen die zijn gemaakt van weggegooid materiaal, zoals portemonnees en tassen van oude autobanden.  Ook zijn er schalen, borden en fotolijsten  van oud papier, beeldjes van oud ijzer en speelgoed van weggegooide blikj...
	Hoe doen ze dat dan?  Met een houten hamer wordt het blik platgeslagen.  Alle losse onderdelen worden in het blik gekrast, en uitgeknipt. Hierbij zorgen ze ervoor dat dat de mooiste kleurtjes gebruikt worden. Daarna worden de onderdelen aan elkaar vas...
	Houten speelgoed
	Bijna al het speelgoed in de wereldwinkel komt uit Sri Lanka. Importeur El Puente brengt het speelgoed naar Nederland en verkoopt het aan Wereldwinkels.  El Puente betekent “de  brug” in het Spaans.
	De grondstof voor het speelgoed is het hout van de rubberboom. Dat is een snelgroeiende boomsoort waaruit rubber wordt getapt. Als de boom geen rubber meer geeft wordt hij gekapt voor het maken van speelgoed,
	Het speelgoed is kleurrijk, wordt milieubewust gemaakt en is oersterk.   De makers krijgen een eerlijk loon, en een deel van het geld dat de importeur verdient wordt gebruikt voor scholing en werkgelegenheidsprojecten in Sri Lanka.
	Dromenvanger
	Iedereen droomt ‘s nachts.  Als je wakker wordt weet je daar meestal niets  meer van.  Maar als je eng droomt  kun je m9dden in de nacht wakker schrikken en je voelt je dan vaak rot. Maar er is een oplossing.
	Indianen in Noord Amerika en Abriginals in Australië hebben al heel lang een dromenvanger boven hun bed hangen.  Het doel is goede dromen doorlaten, en slechte dromen tegenhouden.
	Er is een Indiaans verhaal over het ontstaan van de dromenvanger, lees maar.
	De dromenvanger is ontstaan door een een spin die een web maakte naast de slaapplaats van oude grootmoeder Nokomis.   De spin werkte er dagenlang aan en Nokomis zorgde ervoor dat dat haar kleinzoon er niet bij kon komen. Als dank voor het redden van z...
	De dromenvanger is meestal rond, soms een hartvorm.  De cirkel is het symbool van het leven en middenin zitten draadjes die geweven zijn als een spinnenweb. Vaak hangen er kralen en veertjes aan.  Oorspronkelijk werden de dromenvangers gemaakt van wil...
	Zorgenpoppetjes en Bonequinhas
	Gelukspoppetjes, piekerpoppetjes, probleempoppetjes……hoe je ze ook noemen wilt, ze dienen allemaal hetzelfde doel: zorgen wegnemen en geluk brengen.  Dat is tenminste het verhaal van de Indianen die hoog in de bergen van Guatemala wonen en van de bewo...
	Hoe het werkt
	Voor je gaat slapen vertel je je problemen aan een zorgpoppetje.  Daarna leg je het onder je kussen en je kunt gerust gaan slapen. De kans is groot dat als je de volgende morgen wakker wordt, je problemen veel minder zijn of zelfs opgelost. Dat gelove...
	Alle poppetjes werken goed, mits je ze op de goede manier gebruikt aldus de makers van de poppetjes.
	 Stop een poppetje in de portemonnee dan geef je weinig geld uit
	 Een zorgpoppetje in de auto geeft bescherming voor ongelukken
	 Een zorgpoppetje als ketting om je hals dan heb je een goede gezondheid
	Van de Bonequinhas bestaan verschillende varianten, jongens, meisjes, bruidspaartjes, zwangere vrouwtjes, noem maar op, want iedereen kan wel een beetje geluk gebruiken nietwaar.
	Bijgeloof
	Het klinkt allemaal eenvoudig , maar het is natuurlijk bijgeloof.  Dat geldt voor heel veel symbolen en tradities uit het verleden.  Maar als je er niemand kwaad mee doet is het toch leuk om te hebben of cadeau te geven.  De Wereldwinkels ondersteunen...
	Olifantenpoeppapier
	Echt waar, van olifanten poep kun je papier maken!
	Mensen hebben ontdekt dat je van olifantenpoep heel mooi papier kunt maken, en dat gebeurt als volgt.  Grote bergen olifantenpoep worden verzameld, je moet weten dat een olifant wel 16 keer per dag ontlasting heeft.  De poep wordt acht uur lang gekook...
	De olifantenpoep wordt op deze manier opgeruimd, en afvalpapier wordt hergebruikt, zo vang  je twee vliegen in één klap.
	Van 20 kilo poep kun je 120 grote vellen papier maken of ruim 1000 vellen papier van A4, of 60 vellen karton.  Door het toevoegen van bepaalde zouten wordt het papier gekleurd.
	Een jonge olifant kauwt z’n voedsel beter dan een oude olifant en geeft fijnere mest dan een oude olifant.  De verschillende structuren zijn te zien in de kwaliteit van het papier.  Je kunt het ook zien en voelen in de voorbeelden die in de tas zitten.
	Op www.zozitdat.nl kun  je zien hoe het productieproces van het papier gaat.
	Wierook
	Wierook bestaat al duizenden jaren en staat voor heilige of gewijde rook.  De wierook uit de wereldwinkels komt uit India
	De wierook wordt met de hand gemaakt, het meest door vrouwen.
	Wierookstokjes zijn dunne geslepen bamboehoutjes met daaromheen een mengsel van houtskool en gemalen bast van een exotische boom die  als kleefstof dienst doet.                         Voor de geur gaan er  parfum oliën en balsems bij.  Na toevoeging...
	Dit deeg wordt met de hand om de bamboestokjes gerold, waarna de stokjes in de schaduw gedroogd worden.  Het hele productieproces tot en met het verpakken gebeurt met de hand.
	De wierook is van hoge kwaliteit, gemaakt op ambachtelijke traditionele manier, zonder gebruik van chemische stoffen.
	Je kunt verschillende geuren kopen, zoals bloemengeur, of houtachtige geuren.
	Om de wierook te gebruiken plaats je een stokje in een wierookhouder steekt het stokje met een lucifer aan en blaast het vlammetje uit.  Er verspreidt zich dan een heerlijke geur door de kamer terwijl het stokje langzaam opbrandt.  De as vang je op in...
	De vrouwen in India die de wierookstokjes en kegeltjes maken hebben een betaalde baan,  en er worden landbouwprojecten en onderwijs  ondersteund met het geld dat ze verdienen.
	Viltproducten
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	Wees er zuinig op.  Als je klaar bent  met je spreekbeurt en/of werkstuk breng je de tas weer terug naar de wereldwinkel.  Dan kunnen anderen er ook gebruik van maken.
	Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar misschien is het leerzaam en leuk dat je  die informatie zelf nog opzoekt op internet of in de bibliotheek.
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